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INLEIDING 
Dit werkboekje is gemaakt voor leesgroepjes/kringen om samen Jezus Ongebonden te gebruiken 

voor Bijbelstudie op onderwerp. Je kunt het ook persoonlijk gebruiken.  

 

Dit is het tweede boek van de reeks die we hebben vertaald. We hopen dat het jullie als groep input 

geeft om God beter te leren kennen en steeds enthousiaster over Hem te worden, net als wij. 

Het kan zijn dat niet al je vragen worden beantwoord met deze studie. Schrijf ze op en blijf 

onderzoeken en leren. We zijn immers leerlingen van onze Here Jezus. Het is aan te bevelen om zelf 

ook een schriftje of dagboekje bij te houden waarin je dagelijks of regelmatig kunt schrijven over wat 

je leert en meemaakt, met elkaar en God. Ook de vragen die openstaan kun je daarin kwijt. Zo kun je  

je groei en ontwikkeling zien en blijven ook de getuigenissen bewaard.  

Goed om te weten! 
Onderzoeken betekend iets voor het eerst of op een andere manier bekijken. Onze hersenen houden 

het liefste vast aan wat ze voor het eerst hebben geleerd in een situatie of over een onderwerp. Dit 

maakt dat als er andere informatie binnenkomt ons brein dat eerder zal afwijzen, want het strookt 

niet (exact) met wat er eerst is geleerd. Er kunnen eerst gevoelens van weerstand komen. Ons brein 

kan denkfouten maken.  

Onderzoekt de dingen en behoudt het goede. Dat betekent dus door die eerste weerstand heen 

gaan, onderzoeken, leren kennen, bekijken van verschillende kanten. Over bidden en mediteren. Laat 

de Heilige Geest spreken, je ogen openen en je denken vernieuwen. En met deze studie hopen we 

dat je een verdiepende slag kunt maken in je relatie met het Woord.  

 

Heel veel zegen 
En mochten er vragen zijn dan kun je ons bereiken via onze website.  

 

Team van YayGod.  

 

  



 

JOUW STARTPUNT 
Doe een snel rondje: Heb je het boek al gelezen of sta je op het punt het boek te gaan lezen?.  

Voor wie het al heeft gelezen, waak voor ‘de ziekte van spoiler’. Pas je aan en verklap nog niets. Ga 

met elkaar stap voor stap het boek door.  

Lees de onderstaande vragen en deel daarna met elkaar per vraag wat je erbij denkt. Neem hier de 

tijd voor, je leert elkaar hierdoor namelijk ook weer (beter) kennen. Als je te weinig schrijfruimte 

hebt kun je het in kernwoorden opschrijven en later zelf nog de tijd nemen om uitgebreid te 

schrijven.  

 

Wat heb jij meegekregen over de Bijbel/ het Woord? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ben je als een kind met een levensovertuiging opgegroeid?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hoe is het voor jou om na te denken over het onderwerp ‘het woord’?  

□ Lastig 

□ Nieuwsgierig 

□ Blanco 

□ Spannend 

□ Kans op wankelen, ik sta niet zo stabiel in mijn geloof 

□ Gevaarlijk thema 

 

Het gebruik van de Bijbel 
Ben je gewend om de Bijbel te lezen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  



 
In welke vorm heb jij geleerd de Bijbel te gebruiken? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

□ Letterlijk, van kaft tot kaft is alles waar 

□ De Bijbel vraagt om interpretatie, kijken naar de context 

□ De Bijbel is een symbolisch boek  

□ De Bijbel is een geschiedkundig boek met poëzie en beeldspraak 

□ De Bijbel is Gods Woord en Hij spreekt er doorheen 

□ De Bijbel is een boek dat zelf een ontwikkeling laat zien, je ziet de interpretatie al in het boek 

zelf  

□ Jezus is Gods Woord  

□ Ik heb theologie gestudeerd 

□ Ik heb een Bijbelschool gedaan 

□ Ik heb nog nooit (zelf) de Bijbel (helemaal) gelezen 

□ ____________________________________________________________________________ 

Het kan zijn dat er in dit boek nieuwe manieren naar voren komen van omgaan met de Bijbel. Eén 

van de volgende boeken die we vertalen gaat compleet over dit onderwerp. Daarom gaan we er nu 

niet uitgebreid op in, maar weet dat er verschillende manieren zijn van omgaan met de Bijbel door 

zowel Christenen als Joden.  

 

Andersdenkenden 
Hoe heb jij geleerd om over mensen te denken die anders denken dan jij? (meerdere antwoorden zijn 

mogelijk) 

□ Onze kerk heeft het ware geloof 

□ Waarschuwing voor andersdenkenden en dwaalleren 

□ Anders is interessant 

□ Anders is spannend 

□ Anders is een potentiële weg naar de hel 

□ Ik moet mensen overtuigen van het evangelie zoals wij het hebben geleerd 

□ Er is nu eenmaal verschil tussen christenen en heidenen 

□ We moeten hetzelfde geloven (denken), dan is er eenheid 

□ We kunnen anders denken en toch één zijn in liefde  

□ We moeten waken voor discriminatie 

□ Ik heb de waarheid niet in pacht, maar wil de liefde delen 

□ Er is verschil tussen discussiëren en een dialoog voeren 

□ ____________________________________________________________________________ 



 
 

Positief omgaan met andersdenkenden is iets wat niet iedereen vanzelfsprekend doet. Vaak zijn 

mensen gewend om hun mening te geven, maar om een dialoog te voeren is er meer nodig dan dat.  

Ook heeft jouw manier van omgaan met andersdenkenden veel te maken met hoe je ontwikkeld 

bent in je karakter als geestelijk en emotioneel volwassen christen. Schrik niet als je ontdekt dat je 

nog wel wat te groeien hebt, dat hebben velen van ons. Wanneer je veilig gehecht bent, lief kunt 

hebben en hebt geleerd hoe dialoog te voeren, zal een mening van een ander op zichzelf kunnen 

staan. Het valt je niet aan en het zuigt je ook niet op. Je kunt het bekijken en onderzoeken. Wanneer 

je liefde hebt gemist of teveel narigheid hebt meegemaakt, dan kunnen er allerlei mechanismen in 

werking gaan om de innerlijke onrust te voorkomen of te managen. Er zal dan meer moeite zijn om 

een dialoog te voeren, van hart tot hart te kunnen spreken.  

Voor het bespreken van dit boek in een groep is het belangrijk dat je dit weet. Wanneer je hier meer 

over wil weten, of aan je eigen genezing en groei wilt werken verwijzen we je naar het boek: ‘Groei 

en Genees, worden als Jezus in een gebroken wereld’. Daarin wordt dit uitgebreid besproken en krijg 

je handvatten om weer verder te kunnen groeien. 

 

Commitment voor veilig leren delen van hart – hart. 
Deel met elkaar over hoe jij zit op dit moment:  

● Ik ben geneigd om vanuit mijn hoofd/hart te denken 

● Ik ben geneigd om me terug te trekken/boos te worden als ik het er niet mee eens ben 

● Ik vind het lastig/makkelijk om mij in te leven in anderen 

● Ik vind het lastig/makkelijk om stiltes te laten vallen 

● Ik vind het lastig/makkelijk om kwetsbaar te zijn 

● Ik vind het lastig/makkelijk om mijzelf lief te hebben 

● Ik vind het lastig/makkelijk om anderen lief te hebben 

● Ik vind het lastig/makkelijk om mijn vijanden lief te hebben 

 

Ik ga mijn best doen om: 

□ Vragen te stellen in plaats van mijn mening te ventileren 

□ In te leven/ mijn gedachten te checken voordat ik conclusies trek 

□ Mijn gedachten en gevoelens te delen  

□ Te luisteren naar anderen  

□ Mild te zijn naar mijzelf en anderen  

Verdeel de aandacht en tijd over elkaar. De één is makkelijker met praten dan de ander. Voorkom 

dat de mensen die wat introverter zijn ondersneeuwen. Geef elkaar ook de tijd om iets te laten 

bezinken en ergens op terug te komen. 

  



 

Tot slot, nog wat praktische zaken 
Zorg dat je niet afgeleid bent als je bij elkaar bent. Telefoons weg/uit. Zit je met oppas, dan kun je 

ook alle meldingen uitzetten en alleen die van je oppas aan.  

Niet elk hoofdstuk is even lang. Het kan zijn dat je over het ene hoofdstuk langer doet dan het  

andere. Kijk hoeveel tijd je hebt, je kunt de volgende keer weer verder.  

Spreek van te voren af hoeveel je leest voor de volgende keer. Soms geeft het werkboekje zelf 

directer aan om meer te lezen, omdat de hoofdstukken wat kleiner zijn.  

Moeite met lezen? Geef dat aan. Denk met elkaar mee wat haalbaar is, iemand die het wel makkelijk 

leest die door de weeks contact heeft en verteld wat er staat of voorleest. Help elkaar. Om het te 

lezen op de bijeenkomst zelf kost te veel tijd. Zeker omdat niet iedereen hetzelfde leestempo heeft is 

dat niet aan te bevelen.   

Neem tot slot tijd om voor elkaar te bidden. Dit kun je standaard doen na elke avond, of plan ook af 

en toe een avond tussendoor om te lofprijzen, te bidden met elkaar, voor elkaar, te oefenen in Gods 

stem verstaan.  

Wil je daar meer over leren samen als kring? Daar hebben we ook een werkboekje voor op de 

website. ‘Gods stem verstaan door je verbeelding’.  



 

INTRODUCTIE & HOOFDSTUK 1 
Lees de introductie en hoofdstuk 1.  

 

Wie is Jezus voor jou?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hoe zien mensen in jouw leven dat je een relatie met Jezus hebt?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Welke gevoelens en gedachten heb je bij dit hoofdstuk? Wat roept het bij je op?  

Mijn gevoelens: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Mijn gedachten: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Wat doen de ‘laten we niet vergeten’ uitspraken met jou? (pag. 30) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   



 

HOOFDSTUK 2 
Lees hoofdstuk 2. 

 

Als jij met God praat, hoe doe je dat dan? Heer, Vader, Papa, Jezus, Heilige Geest…hoe spreek je Hem 

meestal aan? En wat voel/ervaar je bij de personen van de drie-eenheid?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Jezus is het evenbeeld van God, als je Hem kent, ken je de Vader. Hoe zou jij Jezus’ karakter 

beschrijven?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

Waardoor komt het dat het Godsbeeld in het Oude Testament zo anders lijkt dan het karakter van 

Jezus laat zien denk je?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Dit vraagstuk kan meer vragen geven. Noteer ze en kijk of ze beantwoord gaan worden in de loop 

van dit boek. Komen er nu bepaalde Schriftgedeelten in je op, noteer ook deze. Kijk of Keith ze gaat 

behandelen, het op zijn plek valt door de andere verzen die hij behandelt of dat je vraag nog even 

blijft staan. Hoe zit het dan met deze verzen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  



 

HOOFDSTUK 3 
Lees hoofdstuk 3.  

 

Kun je Jezus kennen zonder de Bijbel? Weet jij een voorbeeld/voorbeelden?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Kun jij Jezus Zijn stem verstaan? Zo ja: Hoe is dat gegaan/hoe heb je dat geleerd?  Zo nee: wat heb je 

geleerd en geprobeerd?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hoe zou jij de Heilige Geest omschrijven? Hoe zie je Hem aan het werk, hoe neem je Hem waar?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hoe leer jij iemand kennen? Hieronder staan 3 soorten relaties, je mag erbij schrijven hoe jij het leren 

kennen aanpakt.  

Buren: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Familie: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Collega: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

  



 

HOOFDSTUK 4 
Lees hoofdstuk 4. 

 

Toen jij het evangelie leerde kennen, was dat voor jou informatie of transformatie?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hoe ben jij veranderd sinds je Jezus kent?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Herken je de polarisatie/wettisisme als het gaat om kerken die de ‘juiste leer’ verkondigen? Wat heb 

jij geleerd over ‘gezonde leer’? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hoe krijgt genade vorm in jouw leven? Leef je door, voor of vanuit genade?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Wat kan God door jou heen doen als je jezelf totaal aan Hem overgeeft?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

Hoe werkt het dan met dat jij alles geeft, en dan juist leven vindt? Hoe zit het met heb je naaste lief 

als jezelf…maar je geeft jezelf aan Hem? Hoe werkt dit, wat denk jij?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Kies één van de uitspraken op pagina 56 en neem die mee om komende week elke dag kort op te 

mediteren.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  



 

HOOFDSTUK 5 
 

Hoe was het om een week lang elke dag op een vers/uitspraak te mediteren? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Lees hoofdstuk 5.  

  

Hoe is de leer/praktijk in jouw kerk en hoe je bent opgegroeid als het gaat om hiërarchie, autoriteit en 

bemiddeling (tussen jou en God)?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hoe is het voor jou om te lezen dat mogelijk niet elk vers in de Bijbel ‘waar’ is? Dat er verzen/stukken 

in de Bijbel staan die niet kloppen met de leer van Jezus/het karakter van Jezus?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hoe weet je dan welk vers wel of niet klopt? Hoe weet je of je de Heilige Geest juist verstaat? Wat 

denk jij? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Angst…waar zie jij dat in je eigen leven?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 
 

Angst…waar zie jij dat in de kerk?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Intimiteit met Jezus, ken je dat? Op welke manier?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

De Heilige Geest is de beste onderwijzer. Wat is het meest recente dat Hij jou heeft geleerd?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

HOOFDSTUK 6 
Lees hoofdstuk 6. 

 

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Waarheid is voor ons Nederlanders vaak een feit, 

bewijzen, concreet, rationeel…een mens/God die de Waarheid is? 

Hoe zit dat? Wat denk jij? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Kapstok 
De kapstok staat symbool voor het eerste wat je over een bepaald onderwerp leert. Je brein maakt 

dan een ‘kapstok’ aan. Alle info die binnenkomt wordt eerst langs die kapstokken gestuurd. Waar 

hangen we dat bij? Sinaasappel…ah, de fruitkapstok. Glasvezelkabel…ah, de computerkapstok. Huis 

van mijn Vader heeft vele woningen…ah, de hemel.  

En dan komt de schoonmaakster binnen en jast die jas er weer af en zegt: “Die hoort aan de ‘God 

woont in ons’ kapstok!” 

Begin je al kapstokken te herkennen die jouw brein heeft aangemaakt? Kun je een voorbeeld 

noemen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Lees met elkaar Johannes 1:17. 

Wat neem je mee voor komende tijd als het gaat om je denken vernieuwen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

  



 

HOOFDSTUK 7  
Lees hoofdstuk 7.  

 

Bij Hoofdstuk 2 heb je in je werkboekje vragen en teksten opgeschreven. Zijn daar vragen van 

beantwoord in dit hoofdstuk? Zo ja welke?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hoe was het voor jou om dit hoofdstuk te lezen? Welke nieuwe inzichten heeft het jou gegeven?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Welke vragen zijn er nog over of juist nu opgekomen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Jezus nam het kruis op Zich 
Jezus is het evenbeeld van God. Jezus heeft Zijn leven aan het kruis gegeven. Dit om het Oude 

Verbond af te sluiten en het nieuwe te openen. In het volgende hoofdstuk gaat Keith verder over het 

Verbond. Maar laten we eerst nog eens kijken naar wat er gebeurde aan het kruis. 

Aan het kruis werd Satan onttroond: onteigend van de slaven en de dood werd overwonnen. Vaak 

wordt het kruis uitgelegd als het moment van vergeving van zonden en daarmee dat onze zonden te 

groot zijn om terug bij de Vader te komen. Een soort Ticket to heaven. Maar dat is niet waar! Jezus 

vergaf al zonden voor Hij stierf. Jezus at met zondaren, Jezus genas hen, Jezus waste voeten…Jezus 

keek hen aan. Het kan dus niet zo zijn dat God zo heilig is dat wij niet bij Hem konden komen zonder 

dat er bloed moest vloeien. God heeft daar geen bloed voor nodig. God heeft in de geschiedenis juist 

elke keer mensen de weg gewezen van minder geweld, richting geweldloosheid. Van mensoffers 

naar dieroffers, van dieroffers naar geen offers meer maar elkaar dienen. Hij wil samen het 

Koninkrijk bouwen. Hemel op aarde brengen. God wil nu al een relatie met ons, niet pas in de hemel. 

Want Hij weet dat door die relatie, die liefde van Hem voor jou, jij van binnenuit verandert.  

Waarom dan toch het kruis? Omdat dit deel is van Zijn karakter, het kruis op zich nemen. De schuld 

op zich nemen: Hij stierf om het verbond met Abraham af te sluiten. En hij stierf om zo de prijs aan 



 
Satan te betalen. Hij kocht ons vrij. Ondanks dat Hij de ontrouw niet gedaan had, Hij heeft de mensen 

niet tot slaaf gemaakt, neemt Hij toch het kruis op zich. En Hij laat daarmee zien dat we het duister 

kunnen overwinnen door de Liefde.  

Jezus nam aan het kruis de eindverantwoordelijkheid van alle ellende en gebrokenheid in de wereld 

op Zich. 

 

Als je nu met deze bril kijkt naar het Oude Testament, waar zie je dan nog meer dat God het kruis op 

Zich neemt? Dat Hij schaamteloos de schuld krijgt? En dat dan ook nog op Zich neemt?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Alles zal vergaan, maar Gods Woord houdt eeuwig stand. De Bijbel of Jezus? Wat doet dit met jou als 

je dit stuk leest? (pag. 89) Geeft het spanning om zo naar de Bijbel te leren kijken? Of vallen puzzel 

stukjes op zijn plek? Deel met elkaar wat het doet.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

  



 

HOOFDSTUK 8 
Lees Hoofdstuk 8.  

 

Een klein spelletje 
Een van jullie leest de volgende woorden voor. Je leest het woord en de groep mag direct reageren 

door hardop een woord te noemen wat ze met dat woord associëren. Dus waar je direct aan moet 

denken. Dan daarna gelijk het volgende woord. Klaar? Komt ie: 

Bank 

Regent 

Muis 

Kartongeluk 

Massagebed 

Mars 

Dolfijn 

Homograaf 

(Deze woorden noem je taalkundig een ‘Homograaf’        ) 

 

Hoe was dit om te doen? Wat valt je op? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hoe was dit hoofdstuk voor jou om te lezen? Wat viel je op?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hertaxeren 

Maar dan is Mozes niet zo perfect als ik dacht…maar de Schrift is toch Heilig….zo 

heb ik het niet geleerd…hoe betrouwbaar is het dan? 



 
Wanneer we iets wat we geleerd hebben opnieuw bekijken noem je dat ‘hertaxeren’. Het proces dat 

in je brein gebeurt kun je vergelijken met een puzzel die door elkaar wordt gegooid en opnieuw 

wordt gelegd, maar nu groter, anders, uitgebreider. Dit proces wordt ook wel ‘positieve 

desintegratie’ genoemd. Als je daardoorheen durft te gaan, kun je groeien. En voelt het ook weer 

rustig en is het de moeite waard geweest.  

 

Je kunt je tijdens dat proces best soms wat angstig voelen…het kan soms ongrijpbaar zijn of voelen, 

dat je ‘het even allemaal niet meer snapt’. Hoe is dit voor jou tijdens het lezen van dit boek/dit 

hoofdstuk? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ben je nu zelf in eigen tijd in de Bijbel aan het lezen? Waar lees je nu en heeft dit boek - voor zover je 

het nu hebt gelezen -  daar invloed op in hoe je leest?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Intermezzo of huiswerk optie 
Studie over Job luisteren. Te vinden op de website van YayGod bij studies.  

 

  



 

HOOFDSTUK 9  
Lees Hoofdstuk 9.  

 

Wat is het verschil tussen religie en relatie? Kun je voorbeelden noemen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hoe zou jij jezelf omschrijven als christen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hoe ervaar jij Papa God?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Welke stoel zit jij? 
Leif Hetland1 (Noorse zendeling) heeft een vergelijking gemaakt van 3 stoelen. Stoel 3 is de stoel 

waar je zit als je Jezus niet kent. Stoel 2 is de stoel waarbij je Jezus hebt aangenomen als Redder en 

Verlosser, echter je bent meer religieus christen, weeskind, dan kind van Papa God. Stoel 1 is waar je 

kind van Papa God bent. Leif geeft in zijn boek ‘Called to Reign, Living and loving form a place of rest’ 

een aantal vergelijkingen, zoals hieronder weergegeven.  

 

 

 
1 Oktober 2024 komt zijn nieuwste boek ‘Stralende Liefde’ uit. (The Love Awakening).  Aanrader, de vergelijking 
met de stoelen staat niet in dit boek, de vertaling van de stoelen is nu door ons gedaan voor dit werkboekje.  



 
Stoel 2 Stoel 1  

Leeft voor God Leeft vanuit God 

Is een thermometer Is een thermostaat 

Weeskind Kind 

Doen, hebben, zijn Zijn, hebben, doen  

Doel, erfenis focus (en oja, iets met identiteit en 
intimiteit) 

Identiteit en Intimiteit, weten wat je hebt en 
wat je kunt 

Mensen beoordelen door hun verleden Het potentieel in mensen zien  

Wil van de aarde in de hemel komen Wil de hemel op aarde brengen 

Angst  Liefde 

Rusteloos Rust 

Op zoek of ervaringen met aanrakingen van de 
Heilige Geest 

De Heilige Geest verblijft hier 

 

Op welke stoel zit jij nu? Op welke zat je gister? Op welke zit je morgen? En waarom/ waardoor?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  



 

HOOFDSTUK 10  
Lees hoofdstuk 10.  

 

Heb jij wel eens schaduwfiguren gemaakt op de muur? Soms kunnen we wel de vormen van bekende 

dieren nabootsen, maar het is natuurlijk niets vergeleken met het echte dier. Zo is het Oude 

Testament slechts een schaduw van wie God werkelijk is, aldus de schrijvers van het Nieuwe 

Testament. Hoe kijk jij daar nu naar? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Romeinen 7:10: de wet leidt tot de dood. Hoe voedt God ons dan op? Hoe helpt Hij ons ontwikkelen? 

Vaak wordt er gezegd dat Hij uit liefde straft…maar is dat wel nodig? Is straf nodig om op te voeden? 

Zo ja, hoe ziet die straf er dan uit? Zo nee, hoe corrigeer je dan?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Welke religieuze blinde vlekken heb je ontdekt door dit hoofdstuk/het boek tot nu toe? En hoe kijk je 

daarnaar? Open, schuld, schaamte, afwijzend, weerstand…en wat doe je er mee?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Oefening 
Sluit allemaal je ogen. Beeld je in dat Jezus naast je zit en naar je kijkt. Hij geeft een reactie op jouw 

ontdekkingen tot nu toe als het gaat om blinde vlekken, en je gevoelens erbij. 

Wat zegt Hij tegen je? Wat doet Hij? 

Luister, kijk, voel en schrijf daarna je ervaring op.  



 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Deel je ervaring met elkaar.   



 

HOOFDSTUK 11 
Lees hoofdstuk 11. 

 

Als je kijkt naar hoe jij het evangelie hebt uitgelegd gekregen, hoe werd Satan daarin uitgelegd?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hoeveel aandacht is er in jullie kerk als het gaat om Licht brengen in de duisternis? Het verschil tussen 

het Karakter van God en die van Satan?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hoe heb jij God leren kennen? Deel met elkaar je persoonlijke getuigenis. Filter ook met elkaar wat 

God deed en hoe je het in je (nieuwe) hart hebt ervaren en wat achteraf gezien dogma was. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Tip 
Als je van de week of later gaat lezen uit het Oude Testament, neem dan deze vraag mee: Hoeveel 

openbaring had de schrijver over het Karakter van Jezus?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doordenker 
We hebben hier: ‘de leeuw van Juda’ niet bij gezet. Wanneer Johannes verwacht de leeuw te zien, 

laat het Lam zich zien. Zie Openbaring hoofdstuk 5. Dat in interessant! Zeker als we in 1 Petrus 5:8 

lezen dat de leeuw juist wordt geassocieerd met Satan! Hoe overwint Jezus…als Lam. Niet als Leeuw.  

  

JEZUS IS 
Het Lam van God De Hogepriester 
Het licht der wereld De koning 
Het levend woord De weg 
De goede herder De waarheid 
Het levend water Het leven 
Het levend brood De overwinnaar 
De ware wijnstok De vredevorst 
De Zoon van God Het begin en het einde 
De Messias De bruidegom 
Het evenbeeld van God 

 



 

HOOFDSTUK 12 
Lees hoofdstuk 12. 

 

Hoe zou jij in je eigen woorden uitleggen dat de 4 evangeliën betrouwbaar zijn? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Wat doe je met ‘foutjes’? Als iets verschilt in de evangeliën, een andere volgorde heeft, verschilt per 

vertaling… Hoe ga je daarmee om?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Wanneer jij een Bijbel geeft aan iemand die het voor het eerst gaat lezen, wat zeg je dan? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

Tip 
Wij adviseren vaak om te beginnen bij Lukas en Handelingen en het Johannes evangelie. Zo heb je 

het grootste gedeelte van de geschiedenis van die tijd. En het Johannes evangelie is prachtig als het 

gaat om de Liefde en het Licht wie Jezus is. Keith schrijft al dat er onenigheid is over de auteurs en of 

ze erbij zijn geweest. Wij gaan ervan uit dat Johannes de Johannes is geweest die bij de 12 hoorde 

een daarvan bij de 3 meest intieme vrienden. Van Lukas weten we niet of hij erbij is geweest, wel dat 

hij het evangelie Lukas en Handelingen heeft geschreven voor de rechtbank ter verdediging van 

Paulus. Dat vergroot de betrouwbaarheid ook nog eens.  

 

Het volgende hoofdstuk is wat kort, het hoofdstuk erna weer wat langer. Spreek met elkaar af 

hoeveel je leest voor de volgende keer.  

  



 

HOOFDSTUK 13 
Lees hoofdstuk 13. 

 

Degenen die tegen slavernij waren, hadden vrij weinig Bijbelse onderbouwing voor 

hun standpunt, maar ze stonden wel degelijk aan de kant van Christus.  

 
Misschien pittig maar wel eerlijk, zijn er onderwerpen waar voor jou nu een ander licht over schijnt of 
onderwerpen die je opnieuw zou willen bekijken? Welke heb je moeite mee en waar zit dan jouw 
moeite?  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Je hebt wetten en de Wet van de Liefde. Hoe leg jij het verschil uit?  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Laat Liefde dan alles toe? Dan krijg je toch wetteloosheid?  

We hebben ons geweten…als het goed is. (Bij ernstige verwaarlozing of mishandeling kan het zijn dat 
de prefrontale cortex onvoldoende heeft kunnen ontwikkelen en mensen gewetenloos zijn of niet 
hebben geleerd hoe ze zich kunnen inleven in een ander). Zou ons geweten voldoende zijn om hier 
stand te houden? En wat is de rol van Genade denk je?  
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Liefde transformeert 
Liefde transformeert van binnen uit. Zo zie je dat mensen die de liefde van Jezus leren kennen in al 
hun vezels veranderen. Dit vraagt ook vertrouwen van ons als ‘oudsten’. We spreken open over wat 
constructief is en destructief, vaak weten mensen zelf ook echt wel wat gezond is en niet. Drugs, nee, 
verslavingen, nee, dat is niet gezond. Maar hoe wordt je daar vrij van? Door dat als ‘waarheid’ erin te 
hameren? Nee, het is de Liefde, de Waarheid die vrij maakt. Dat vraagt soms ook geduld. Het 
vernieuwen van je denken, het leren vertrouwen van Papa God is niet in één dag gefikst.  
 



 
We zien ook dat bepaald gedrag niet perse fout is, maar zodra iemand zijn of haar identiteit eraan 
gaat hangen of erin verstopt, het toch blokkerend kan werken. Trainen voor een six pack, make up, 
titel, baan, inkomen, auto, een relatie…. Hoe meer mensen Jezus leren kennen, hoe meer hun 
identiteit door Hem wordt gevoed, hoe meer ze los komen van overtuigingen en gedragingen die hen 
niet helpen. 
 
Kun jij een voorbeeld noemen van een verandering bij jouzelf als je kijkt naar de afgelopen 5 jaar? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

  



 

HOOFDSTUK 14 
Lees hoofdstuk 14. 

 

Ah, tja, mag ik jou eigenlijk wel onderwijzen? Als vrouw is het best interessant en tegelijk triest om 

kerkelijk christen te zijn. Vaak heb je als witte man echt niet door hoeveel discriminatie er is. Kijk de 

kring rond. 

Hoeveel variatie aan mensen en culturen zitten hier? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Wie heeft welke ervaring met discriminatie? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Christenen zijn vaak (onbewust) aan het discrimineren, onderdrukken, uitsluiten en zelfs uitbuiten…. 

Dit is echt een onderwerp waar we wat mee moeten doen. We polariseren en zetten mensen aan de 

kant zonder dat we het door hebben, omdat we denken zo heilig te blijven, het goed te doen door 

ons aan de wet te houden. Maar wacht, wat hebben we geleerd over de slavernij? 

Hoe zie je Jezus omgaan met minderheden?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Wat ik wereldwijd zie is dat christenen met hun ‘ticket to heaven’ leven en hun cultuur plakken op de 

Bijbel en op de kerk. De een verheft zich nog hoger dan de ander. Ik denk dat de wortel zit in het 

verschil tussen werkelijk Jezus en Liefde kennen of dat je juridisch verlost bent en wetten naleeft. 

Hoe komen we los van onze eigen cultuur en leren we de  koninklijke familie cultuur te kennen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Zoek eerst het Koninkrijk en zijn Gerechtigheid 
Vaak zijn christenen wettisch in hun denken, dit mag wel, dit mag niet. Dit is heilig, dit is onrein. Er 

wordt geoordeeld en veroordeeld om de kerk ‘rein’ te houden. Om mensen in de naam der liefde op 

het juiste pad te brengen. Lees Mattheus 7:1-5. 

Durf jij te zeggen dat jij, de kerk, de tuchtraad vrij is van zijn/haar eigen balk om zuiver te kunnen 

oordelen? Zo ja, hoe ben jij, zijn zij daar gekomen? Zo nee, wat er dan nu de eerste stap om te zetten? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Een van de 10 geboden is: ‘misbruik Mijn naam niet’. Gaat dit over vloeken, of misschien wel meer 

over dingen doen en vinden in Gods naam? Hoe zoek jij gerechtigheid?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Wat heb je geleerd door de manier waarop Keith ons laat nadenken over oordelen, in dit geval als het 

gaat over homoseksualiteit?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



 

HOOFDSTUK 15  
Lees Hoofdstuk 15 

 

Hoe denk je er nu over? Kun je Jezus leren kennen zonder de Bijbel? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ik denk het wel. De eerste christenen hadden geen Bijbel. Zij konden het. Ook horen we van mensen 

die God leren kennen in visioenen en dromen. Over de hele wereld, zeker ook in landen waar de 

Bijbel een verboden of gevaarlijk boek is om te hebben. Ook in Nederland spreken wij mensen die 

omschrijven wat ze voelen/weten in hun hart, en als we dan uitleggen wie Jezus is dan kennen ze 

Hem. Alleen nu hebben ze er de woorden bij. De Bijbel is een fantastisch hulpmiddel, die zoals Keith 

ook zegt, wijst op de Heilige Geest als beste leraar. De Bijbel is feilbaar, mensen zijn feilbaar. Ik 

verbaas me er regelmatig over hoe God krachtig kan werken door mensen die niet capabel zijn, hun 

leven nog lang niet op orde hebben, emotioneel nog totaal niet volwassen zijn, kleine kinderen en 

zelfs dieren. Gods Geest bruist, stroomt en het Koninkrijk is simpel weg niet te stoppen. Wel is het 

dus belangrijk dat we gelaagd leren kijken. Vanaf meer kanten, en dus niet zwart wit.  

 

Zijn de verhalen wel of niet echt gebeurd? Job? Weten we niet, kan ook een toneelstuk zijn. Noach? 

De zondvloed is er wel geweest, en het is aannemelijk dat er meerdere ‘Noachs’ zijn geweest.  

Met een open blik onderzoeken betekent niet het kind met het badwater weggooien. Het kan juist 

heel verrijkend zijn om eens over cultuur/landsmuren heen te kijken. Welke verhalen zijn er? Welke 

oude wijsheden komen uit welke wortel? Het zou toch ook te klein denkend zijn dat God niet ook 

betrokken is geweest bij andere volken, tegen niemand van hen heeft gesproken, nietwaar?  

Vaak zijn christenen bang voor heidense en demonische dingen. Hoe is deze vorm van over muren 

heen kijken voor jou?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Wie bepaald dan wat wel en niet waar is, en wat als we het mis hebben? Hoe zou jij dit nu 

beantwoorden?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 
 

Kijk hier over vijf jaar nog eens naar. Zet het maar in je agenda. En lees dan eens wat antwoorden 

zoals deze door. 

Wat heb je bijgeleerd, hoeveel gelaagdheid heb je mogen zien, hoeveel mensen, Bijbelteksten heb je 

opnieuw mogen bekijken door Gods ogen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Tips om tussendoor te luisteren/lezen op de website van YayGod 
• Studie over Oordeel. Wie staat centraal in jouw leven, de boom van goed en kwaad of God?  

• Studie over Openbaring. Het boek dat gaat over de strijdt tussen het karakter van het Lam en 

het karakter van Satan. 

 

 

  



 

HOOFDSTUK 16 
Lees Hoofdstuk 16. 

 

Hoe ben/reageer jij op internet of in gesprekken met mensen als het gaat om anders denken en 

discussie? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Herken jij blinde vlekken/denkfouten? Wat gebeurt er bij jou als iemand je wijst op een denkfout?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Het mis hebben; hoe geef jij fouten toe? Lukt dat? Kun je een voorbeeld geven wanneer het wel en 

niet lukt (bijvoorbeeld met meerdere belangen die meespelen)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Kunnen jullie als kring elkaar hierbij helpen in het 

proces waar je zit? Wat heb je daarvoor nodig van elkaar? Durven jullie het achterste van je 

gedachten tong te laten zien? En kunnen jullie elkaar stimuleren en schaven in leren ontmoeten in 

plaats van leren veroordelen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Voor de volgende keer lees je hoofdstuk 17 en 18.   



 

HOOFDSTUK 17 & 18 
Lees hoofdstuk 17 en 18. 

 

Ben jij wel eens tegenstrijdige teksten tegengekomen in de Bijbel? Kun je een voorbeeld noemen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

‘Hij stond recht voor hen, en toch misten ze Hem.’ Heb jij dit zelf gehad in je leven? Kun je een 

voorbeeld noemen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ik heb wel eens gedacht, als er nu een Bijbel samengesteld zou worden, wiens verhalen en 

getuigenissen zouden er dan inkomen? Welke geloofshelden van nu zou jij voordragen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Jij bent een brief. Een wandelende aanbeveling, getuigenis, reflectie… Wat zien mensen van jou 

waardoor ze Jezus leren kennen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  



 

HOOFDSTUK 19 & DE CONCLUSIE 
Lees hoofdstuk 19 en de conclusie.  

 

We gaan oefenen, hoe leuk is dat. Elkaar bemoedigen.  

 

Zorg dat je losse briefjes / papier hebt. Iedereen mag voor degene die links zit een Bijbeltekst 

opzoeken en opschrijven ter bemoediging. Neem 5 minuten de tijd.  Deel deze aan elkaar uit. Je kunt 

hier ook de Bijbeltekst opschrijven die jij gekregen hebt. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Nu mag je weer losse briefjes pakken en mag je luisteren/kijken naar wat de Geest wil zeggen aan 

degene rechts van jou. Je mag bemoedigen of het beeld puur delen zonder interpretatie. Neem 5 

minuten de tijd en deel dan uit door om de beurt te vertellen. Je kunt hier ook het beeld opschrijven 

dat jij gekregen hebt. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Nu mag je weer losse briefjes pakken en 5 minuten de tijd nemen om te kijken wat de Geest wil 

zeggen tegen iemand uit de groep als het gaat over het proces waar iemand in zit. Je vraagt dus een 

beeld of woord en daarna aan wie je dat mag geven. Twijfel je voor wie het is? Dan vertel je dat en 

zeg je nog geen naam en deel je het woord of beeld. Voor wie het is wordt dan meestal vanzelf 

duidelijk. Ook hier, niet zelf interpreteren, deel het puur uit. Je kunt hier ook het beeld of woord 

opschrijven dat jij gekregen hebt. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 



 
  



 

AANTEKENINGEN 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


