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God.
INLEIDING

Dit werkboekje is gemaakt voor leesgroepjes/kringen om samen Jezus Onoverwonnen te gebruiken
voor Bijbelstudie op onderwerp. Je kunt het ook persoonlijk gebruiken.

Dit is het eerste boek van de reeks die we hebben vertaald. Er volgen er meer. We hopen dat het
jullie als groep input geeft om God beter te leren kennen en steeds enthousiaster over Hem te
worden, net als wij.

Het kan zijn dat niet al je vragen worden beantwoord met deze studie. Schrijf ze op en blijf
onderzoeken en leren. We zijn immers leerlingen van onze Here Jezus. Het is aan te bevelen om zelf
ook een schriftje of dagboekje bij te houden waarin je dagelijks of regelmatig kunt schrijven over wat
je leert en meemaakt, met elkaar en God. Ook de vragen die openstaan kun je daarin kwijt. Zo kun je
je groei en ontwikkeling zien en blijven ook de getuigenissen bewaard.

Goed om te weten!

Vaak is ‘alverzoening’ een woord dat voor veel christenen, dominees en theologen aangeleerd is als
ketterij. Het staat compleet tegenover zondebesef, belijden, vergeving e.d., aldus velen. Daarbij is
het idee dat als je toch al vergeven bent, je alles mag doen en laten wat je wilt, want je hebt je ticket
to heaven toch wel. Dit is niet, ik herhaal niet, de juiste zienswijze op alverzoening. Mensen die
alverzoening interpreteren als een ticket to heaven en je mag verder doen wat je wilt, die trekken
zonder nadenken veel te snel een conclusie. Je mist dan totaal wie je bent, wat je roeping als mens is
en wat het Koninkrijk van God inhoudt en vooral wie God is. Keith gaat in dit boek rustig en
gebalanceerd uitleggen wat bedoeld wordt met alverzoening.

Heel veel zegen en mochten er vragen zijn dan kun je ons bereiken via onze website.

Team van YayGod.



God.
JOUW STARTPUNT

Doe een snel rondje: Heb je het boek al gelezen of sta je op het punt het boek te gaan lezen?

Voor wie het al heeft gelezen, waak voor “de ziekte van spoiler”. Pas je aan en verklap nog niets. Ga
met elkaar stap voor stap het boek door.

Lees de onderstaande vragen en deel daarna met elkaar per vraag wat je erbij denkt. Neem hier de
tijd voor, je leert elkaar hierdoor namelijk ook weer (beter) kennen. Als je te weinig schrijfruimte
hebt kun je het in kernwoorden opschrijven en later zelf nog de tijd nemen om uitgebreid te
schrijven.

Wat heb jij meegekregen over het leven na de dood?

Ben je als een kind met een levensovertuiging opgegroeid?

Hoe is het voor jou om na te denken over het onderwerp hemel/hel?

Lastig

Nieuwsgierig

Blanco

Spannend

Kans op wankelen, ik sta niet zo stabiel in mijn geloof
Gevaarlijk thema
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Het gebruik van de Bijbel

Ben je gewend om de Bijbel te lezen?

In welke vorm heb jij geleerd de Bijbel te gebruiken? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

o Letterlijk, van kaft tot kaft is alles waar
0 De Bijbel vraagt om interpretatie, kijken naar de context



De Bijbel is een symbolisch boek

De Bijbel is een geschiedkundig boek met poézie en beeldspraak

De Bijbel is Gods Woord en Hij spreekt er doorheen

De Bijbel is een boek dat zelf een ontwikkeling laat zien, je ziet de interpretatie al in het boek
zelf

Jezus is Gods Woord

Ik heb theologie gestudeerd

Ik heb een Bijbelschool gedaan

Ik heb nog nooit (zelf) de Bijbel (helemaal) gelezen
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Het kan zijn dat er in dit boek nieuwe manieren naar voren komen van omgaan met de Bijbel. Eén
van de volgende boeken die we vertalen gaat compleet over dit onderwerp. Daarom gaan we er nu
niet uitgebreid op in, maar weet dat er verschillende manieren zijn van omgaan met de Bijbel door
zowel Christenen als Joden.

Hoe heb jij geleerd om over mensen te denken die anders denken dan jij? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)

Onze kerk heeft het ware geloof

Waarschuwing voor andersdenkenden en dwaalleren
Anders is interessant

Anders is spannend

Anders is een potentiéle weg naar de hel

Ik moet mensen overtuigen van het evangelie zoals wij het hebben geleerd
Er is nu eenmaal verschil tussen christenen en heidenen
We moeten hetzelfde geloven (denken), dan is er eenheid
We kunnen anders denken en toch één zijn in liefde

We moeten waken voor discriminatie

Ik heb de waarheid niet in pacht, maar wil de liefde delen
Er is verschil tussen discussiéren en een dialoog voeren
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Positief omgaan met andersdenkenden is iets wat niet iedereen vanzelfsprekend doet. Vaak zijn
mensen gewend om hun mening te geven, maar om een dialoog te voeren is er meer nodig dan dat.
Ook heeft jouw manier van omgaan met andersdenkenden veel te maken met hoe veilig jij gehecht
bent, en hoe je ontwikkeld bent in je karakter als geestelijk en emotioneel volwassen christen. Schrik
niet als je ontdekt dat je nog wel wat te groeien hebt, dat hebben velen van ons. Wanneer je veilig
gehecht bent en lief kunt hebben, zal een mening van een ander op zichzelf kunnen staan. Het valt je
niet aan en het zuigt je ook niet op. Je kunt het bekijken en onderzoeken. Wanneer je onveilig
gehecht bent dan kunnen er allerlei mechanismen in werking gaan om de innerlijke onrust te
voorkomen of te managen. Er zal dan meer moeite zijn om een dialoog te voeren, van hart tot hart te
kunnen spreken.

Voor het bespreken van dit boek in een groep is het belangrijk dat je dit weet. Wanneer je hier meer
over wil weten, er komt nog een boek uit (2023) via YayGod over het stoppen van geweld in gezinnen
en kerken. Daarin wordt dit uitgebreid besproken en krijg je handvatten om weer verder te kunnen
groeien.



God.

Deel met elkaar over hoe jij zit op dit moment:

Ik ben geneigd om vanuit mijn hoofd/hart te denken

Ik ben geneigd om me terug te trekken/boos te worden als ik het er niet mee eens ben
Ik vind het lastig/makkelijk om mij in te leven in anderen

Ik vind het lastig/makkelijk om stiltes te laten vallen

Ik vind het lastig/makkelijk om kwetsbaar te zijn

Ik vind het lastig/makkelijk om mijzelf lief te hebben

Ik vind het lastig/makkelijk om anderen lief te hebben

Ik vind het lastig/makkelijk om mijn vijanden lief te hebben

Ik ga mijn best doen om:

Vragen te stellen in plaats van mijn mening te ventileren

In te leven/ mijn gedachten te checken voordat ik conclusies trek
Mijn gedachten en gevoelens te delen

Te luisteren naar anderen

Mild te zijn naar mijzelf en anderen
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Verdeel de aandacht en tijd over elkaar. De één is makkelijker met praten dan de ander. Voorkom
dat de mensen die wat introverter zijn ondersneeuwen. Geef elkaar ook de tijd om iets te laten
bezinken en ergens op terug te komen.

Tot slot, nog wat praktische zaken

Zorg dat je niet afgeleid bent als je bij elkaar bent. Telefoons weg/uit. Zit je met oppas, dan kun je
ook alle meldingen uitzetten en alleen die van je oppas aan.

Niet elk hoofdstuk is even lang. Het kan zijn dat je over het ene hoofdstuk langer doet dan het
andere. Kijk hoeveel tijd je hebt, je kunt de volgende keer weer verder.

Mocht je bij jezelf of iemand in de groep merken dat iets veel losmaakt, misschien omdat er rouw of
trauma is en het onderwerp ‘dood’/ leven na de dood te veel raakt en emotioneel overspoelt, ga
daar dan eerst zelf persoonlijk mee aan de slag. Niet iedereen heeft leren rouwen, dus dat is
helemaal niet raar. Als het verdriet concreet draait om de vraag: ‘Is .... nu in de hel?’, dan is het wel
aan te bevelen om door te lezen.

Je kunt ter plekke lezen of afspreken dat je van tevoren een gedeelte leest.

Moeite met lezen? Geef dat aan. Denk met elkaar mee wat haalbaar is, iemand leest voor, je bereid
samen met iemand voor, je kijkt hoever je komt en leest de rest samen.

> Wil je iets met jouw moeite met lezen? Herstel en groei. Dan kan dat.
YayGod heeft juist veel studies gemaakt en ingesproken omdat niet iedereen even
makkelijk leest of andere talen beheerst, en we daarin willen dienen. Maar we streven er
wel naar dat jouw taalcentrum/concentratie zodanig gezond is dat je zelf in staat bent
om de Bijbel te lezen of kleine boekjes waarin Bijbelstudies/ getuigenissen staan, ter
opbouw van jou. Dus schroom niet om contact op te nemen voor gebed en tips.



God.

Neem tot slot tijd om voor elkaar te bidden. Dit kun je standaard doen na elke avond, of plan ook af
en toe een avond tussendoor om te lofprijzen, te bidden met elkaar, voor elkaar, te oefenen in Gods
stem verstaan. (Wil je daar meer over leren samen als kring, daar hebben we ook een werkboekje
voor op de site. Gods stem verstaan door je verbeelding.)



God./
HOOFDSTUK 1

Lees het hoofdstuk.

Welke ervaring(en) heb jij met dood en rituelen daaromheen?

Kun jij je voorstellen dat je met liefde kunt kijken naar moordenaars, verkrachters van jouw geliefden?
Waardoor wel/niet?

Welke gevoelens en gedachten heb je bij dit hoofdstuk? Wat roept het bij je op?

Mijn gevoelens:

Mijn gedachten:

Er zijn dus in ieder geval drie zienswijzen. Ken jij ze alle drie of is dit nieuwe informatie?




God./
HOOFDSTUK 2

Lees het hoofdstuk.

Wist jij dit van die 6 scholen? Wat betekent dit voor onze theologie in West-Europa?

Wat betekent dit voor het evangelie zoals jij het hebt geleerd?

Waarom denk je dat Rome voor deze richting koos, eeuwige straf?

Voor alle 3 de zienswijzen zijn er dus Bijbelverzen om ze te ondersteunen. Je kunt daar ook de verzen
die jij kent, geleerd hebt, nu in je oppoppen plaatsen. Welke hoort waarbij? Hoe zie je dit vers dan,
en deze? Keith zal in zijn boek voorbeelden van context en woordstudie aanreiken. Wat voor ons
belangrijk is, is dat we bewust zijn van de verschillende vormen van omgaan met de Bijbel.

Wij denken dat de Bijbel niet een boek is dat bedoeld is om puur letterlijk te nemen, zeker niet
wanneer je jouw Nederlandse Bijbel leest. Dit is een vertaling en meestal ook nog een vertaling van
een vertaling. En tijdens het vertalen hebben de vertalers moeten interpreteren.

Veel is gelukkig redelijk goed vertaald, maar als het gaat om deze 6 scholen en 3 zienswijzen, kun je
je voorstellen dat vertalingen met interpretaties gebaseerd op de verschillende scholen ook
verschillend kunnen uitpakken. Verzen moeten we in context lezen, en het belangrijkste is dat we
leren om God te leren kennen, en de relatie met Hem opbouwen. Dan zullen we ook Zijn hart en Zijn
bedoeling kennen van de Schrift. Denk aan het moment dat Satan Jezus probeert te verleiden in de
woestijn. Satan citeert de schrift. Hij kent het, maar hij kent Gods hart daarin niet.

Komen er nu bepaalde schriftgedeelten in je op, noteer ze. Kijk of Keith ze gaat behandelen, het op
zijn plek valt door de andere verzen die hij behandelt of dat je vraag nog even blijft staan.

Hoe zit het dan met deze verzen?




God.
HOOFDSTUK 3

Lees hoofdstuk 3.

Vul de volgende vragen in en praat er dan over met de groep.

Welke vreugde heb je bij de zienswijze:

Eeuwig lijden

Annihilatie

Algemene verzoening

Welke zorg heb je bij de zienswijze:

Eeuwig lijden

Annihilatie

Algemene verzoening

Hoofdstuk 4 is een stuk langer dan de vorige hoofdstukken. Er komen nu een paar
langere hoofdstukken, aan het einde zijn er weer een aantal kleinere hoofdstukken.
Spreek met elkaar af hoeveel je leest.



God.
HOOFDSTUK 4

Lees hoofdstuk 4 (of de afgesproken hoeveelheid).

Welke ideeén over het hiernamaals ken jij vanuit de geschiedenis, denk aan de Maya’s, Babyloniérs,
Egyptenaren, Vikingen, etc.?

De gelijkenis van Lazarus en de rijke man, wist jij dat deze al bestond en dat Jezus het verhaal gewoon
gebruikte? Ben je bekend met de verhalen van Rabbi’s? Hoe lees jij gelijkenissen?

Een woordstudie: aionios/olam

Om even te voelen hoeveel context uitmaakt, maar ook de toon van de tekst, zeg om de beurt de
volgende zin, maar leg elke keer de klemtoon (verhoging van toon) op een ander woord.

‘Wil jij daar nu gaan zitten?’

Wat doet welke klemtoon?

Markus 9

Gods koninkrijk versus een vuilnisbelt...wat betekent dit? Wat weet je over de val van Jeruzalem?

Ken jij Gods stem als het gaat om bescherming?

Deel ervaringen met elkaar.

Mocht dit nieuw zijn, dan hier een paar getuigenissen van concreet praktische bescherming.



YayGod./

‘Wacht even, ga iets later weg.” Als ik 10 minuten eerder weg was gegaan was ik midden in
die grote botsing terecht gekomen.

‘Nu naar boven, kijk naar buiten.” Heterdaad inbrekers zien bij de overburen en politie
kunnen bellen.

Kind kwijt op een conferentie terrein. ‘Heer moet ik mij zorgen maken?’ ‘Nee.” We zijn wel
gaan zoeken uiteraard, want het was avond, donker en een kind. Bleek hij te staan
afwassen voor het goede doel.

Wel of niet nog even sinaasappelpersen...’doe maar wel’ en dan in de keuken ineens een
los paard voorbij zien lopen zonder baas, in de sneeuw, richting het kruispunt. Gauw het
paard een stuk gras op gelokt door sneeuw weg te schuiven met mijn voeten en de
eigenaar gewaarschuwd.

Ga ik via die of deze weg terug naar huis. ‘Die’. En dan een kind, een kleuter nog, aan de
weg zien lopen...mijn kind! Had een ongelukje gehad en schaamde zich zo dat hij besloot
naar huis te lopen (de verkeerde kant op).

Veel christenen weten dat God beschermt, maar hebben helaas de ervaring niet. Als kind, omdat
ouders dat niet kenden, als volwassene omdat ze Gods stem niet verstaan. God werkt met ons
samen, door ons heen. Het is niet dat Hij aan touwtjes trekt en wij de poppen zijn. Het nut van Gods
stem verstaan/ met God leven? Alleen al als het gaat om bescherming voor jezelf, je gezin, buren etc.
is het absoluut een aanrader.

Als het gaat om Gods stem verstaan kan dat letterlijk met woorden, maar God laat ook vaak iets zien
in beelden. Zo ook in de Bijbel wordt er veel poézie en metaforen gebruikt. Beeldspraak zoals de
kosmische vernietiging woorden en beschrijvingen. Hoe is dit voor jou, kun je overweg met
beeldspraak of het je er moeite mee? Het kan zijn dat je er moeite mee hebt, zo hebben mensen die
last hebben van een vorm van Autisme daar mogelijk moeite mee. Dit kan komen door een tekort
aan verbindingen tussen de verschillende hersendelen. Dit kun je wel stimuleren. Mocht je hier iets
mee willen, ga op onderzoek uit. En je bent altijd welkom om contact op te nemen met YayGod.

Oordeel

Wat betekent oordeel voor jou?

Lees Johannes 3:17. Wat bedoelt Jezus hiermee?

Jezus zegt aan het kruis ‘Het is volbracht’. Na het lezen van dit hoofdstuk, wat denk je er dan bij?



God.

Kijk straks na Hoofdstuk 5 nog even terug naar wat je hier schreef.

Openbaringen

Heb je dit boek zelf gelezen?

Hoe denk je over dit boek en de eindtijd? (Hou het kort)

Het is belangrijk dat je snapt dat het boek Openbaringen vol symboliek en ook code taal staat.
Johannes gebruikt code taal omdat hij de brief schreef toen hij gevangen zat en alle post werd
gecontroleerd door de Romeinen.

De brief is geschreven voor toen. De patronen van de duisternis zien we vaker in de geschiedenis
terugkomen. Macht, overheersing, angst...de listen van de Satan zijn in die zin niet nieuw. Het vraagt
wel een stukje nuchterheid om niet te gaan stressen wanneer er oorlogen zijn, wanneer er
machtsverschuivingen zijn in wereldrijken. Het gevaar is dat mensen dan een eindtijd hype gaan
volgen. Het boek Openbaring is een boek dat gaat over wie Christus is, het Lam en Overwinnaar op
de oude slang. Kosmisch is die strijd gaande, praktisch op dat moment heerst Nero, het beest.
Daarbij is het ook het moment in de geschiedenis waarop de Joodse cultus valt, de tempel wordt
vernietigt en het Jodendom een keerpunt heeft in de geschiedenis. Op de website van YayGod staat
ook een uitgebreide studie over dit boek. Zeker de parallel die benoemd wordt m.b.t. Johannes 15 is
echt zo gaaf! Aanrader.

Rust

Wat betekent rust voor jou? Hoe beleef jij rust in je ziel?

Wat is het verschil tussen leven en overleven?




God.

Hoe vrijwillig denk je dat mensen er toen der tijd voor kozen Nero te aanbidden? Denk hierbij bijv. aan
Noord-Korea.

Wat is het nieuwe verbond?

Wat is het Koninkrijk van God?

De hemel in jouw hart, een nieuw hart. Wat betekent dit voor jou?

Wat doet dit met jouw beeld van God?

Wat doet dit met jouw idee van het evangelie?

Mochten er mensen zijn in de groep die verlangen naar dat nieuwe hart/ de openbaring van het
nieuwe hart, of naar rust, bidt dan voor elkaar. Als dit nieuw voor jullie is, nodig dan iemand uit die
hier volwassen in is, die jullie hierin kan discipelen.



God./
HOOFDSTUK 5

Lees alleen de titel van het hoofdstuk.

Wat is jouw beeld van God, door wie en hoe is dat gevormd?

Kun je je voorstellen dat mensen niks met ‘god’ te maken willen hebben? Heb je daar ervaring mee?

Lees nu het hoofdstuk.

Ten tijde van het leven van Jezus op aarde waren er onder de Joden verschillende groeperingen.
Denk bijvoorbeeld aan de Zeloten, Sadduceeén, Farizeeérs, Essenen, Nazareeérs... Sommige groepen
waren politiek zeer actief en ook agressief. Zo raakten ze uiteindelijk niet alleen onderling niet alleen
verdeeld maar raakten ze ook elkaar als broeders uit het oog. Niet alleen hadden ze de Romeinen als
vijand, maar ook elkaar. Naast dat de Romeinen Jeruzalem belegerden was er ook zodanig onderling
vijandschap dat er vormen van terrorisme waren waarbij ze elkaar doden. Dit hebben we helaas ook
binnen het christendom gezien, mensen die elkaar vermoorden om een ander dogma. Nu moorden
we meestal niet meer maar zijn er volop concurrenten, valse leraren en groepen die we verketteren,
met als gevolg kerk hoppers, kerkverlaters en kerkscheuringen...

Wat veroorzaakt wij-zij denken denk jij?

Wat vraagt Jezus aan ons met de opdracht: ‘Heb je vijanden lief?’




God.

Welk karakter openbaart Jezus?

Hoe gaat Jezus met zondaren om?

Wat doet de uitleg van psalm 22 met jouw beeldvorming van God die zijn kind niet verlaat?

Drie keer staat er een tekst uit Jeremia: ‘het is niet in Mijn hart opgekomen’. Hoe is het voor jou om
op deze manier opnieuw naar God te kijken?

Er zijn 14 preken in het nieuwe Testament geeft Keith aan, niet één gaat over eeuwige kwelling. Je
kunt als zelfstudie die preken eens doorlezen. Als je het nog niet hebt gedaan is ook het beluisteren
van de uitleg over het Evangelie op de Yaygod website een aanrader.



God.
HOOFDSTUK 6

Lees hoofdstuk 6.
‘Oplossen in het niets’ oftewel: annihilatie.

Onsterfelijkheid, welke gedachten heb je hierover? Wat zie je in andere levensovertuigingen?

Kom jij uit een schaamte/eer cultuur? Wat zijn daar kenmerken van?

Wat is constructief aan een schaamte/eer cultuur en wat destructief?

Eer kun je ook omschrijven als ethiek, waarden en normen. Welke ethiek vind jij belangrijk als het
gaat om overlijden en begraven/cremeren?

Hoe neem jij afscheid/ hoe rouw jij?




God.

Wat is het verschil tussen een God die mensen oordeelt tot eeuwig lijden en een God die hen
veroordeelt tot oplossen/verdwijnen?




God.
HOOFDSTUK 7

Lees hoofdstuk 7.

Deze zienswijze spreekt over een vuur. Door het vuur om te zuiveren, te reinigen, te herstellen.
ledereen die door dat vuur gaat. Wat doet deze gedachte met jou? Van welk “materiaal” ben jij
gebouwd denk je?

Wat doet deze zienswijze met jouw idee van rechtvaardigheid?

Jezus heeft de mensheid weer met God verzoend, vrijgekocht van de slavenhandelaar, Satan.
Mensen moeten weten dat ze verzoend zijn, anders leven ze nog zonder God, of gaan ze alsnog
gebukt onder slavernij.

Maar de Bijbel spreekt ook van het oude leven en het nieuwe leven. Jezus zegt tegen de overspelige
vrouw: ‘zondig niet meer’. Hoe zit dat nu met verzoening, vergeving en zonde? Zonde betekent ‘je
doel missen’, van God weggaan. Zonden doen, daar bedoelen we mee, dat je werken doet waarmee
jij jezelf of een ander schaadt. Het tegenovergestelde van Liefde leven zou je kunnen zeggen.

Hoe werkt dat nu dan met vergeving denk je?

Richting God

Richting je naaste

Richting jezelf




God.

Hebreeén 12 duidt op een opvoedsituatie. De meesten van ons leren ergens in de opvoeding ‘sorry
zeggen’. Echter een intrinsiek geweten ontstaat niet door een vaardigheid, maar door relatie.
Wanneer een kind emotioneel verwaarloosd wordt, kan het in ernstige gevallen zo zijn dat het niet
overleeft of ernstige beschadiging oploopt in de hersenen en bijvoorbeeld een gewetensvorming
mist. Opvoeden is niet alleen vaardigheden bijbrengen. Opvoeden begint bij het liefhebben van je
kind. Vanuit de relatie is opvoeden namelijk veel makkelijker. Wanneer je een goede band hebt met
je kind, dan wil je graag dingen voor en met elkaar doen. Samen het huis opruimen, koken, even een
boodschapje doen, het konijn eten geven. Je kunt elkaar bij missers ook makkelijker vergeven. Je
kunt elkaar makkelijker verdragen en wanneer je elkaar niet begrijpt kun je erin investeren om te
zoeken naar de sleutel om elkaar te begrijpen. Als we alleen opvoeden door straf en beloning dan
raken we elkaar gaandeweg ergens kwijt of we moeten iemand zo angstig maken dat we een band
doormiddel van ketenen hebben gecreéerd. Dat is geen verbinding, geen echte relatie. Je zult veel
strijd hebben, teleurstelling, dreiging, concurrentie, verwijdering etc. Zonde, je doel missen.

Johannes schrijft dat wij lief kunnen hebben omdat God ons eerst heeft liefgehad. Heb jij die liefde
van God ervaren, zo ja, hoe?

Hoe kan God jou dingen leren? Kan dat zonder straf?

Hoe leerde Jezus zijn discipelen leven en vaardigheden?




God./
HOOFDSTUK 8

Lees Hoofdstuk 8.

Wat is het verschil tussen een biologisch kind zijn en een geestelijk kind zijn?

Hoe vertrouwelijk ga jij met Abba om? Hoe is het voor jou om intimiteit aan te gaan?

Hoe zit het nou ‘precies’?

Wat doet het met jou als je iets niet precies weet? Wil je graag controle of laat je het makkelijk los?

Hoe de geestelijke wereld precies werkt, daar is de Bijbel ook niet heel duidelijk over. Je merkt dat
men zijn best doet om geestelijke dingen in woorden te verwoorden die voor de ander begrijpelijk
zijn. Maar dat is altijd maar beperkt. Het is belangrijk dat we aanvaarden dat we niet alles weten,
gelukkig kunnen we hierin wel leren door de Heilige Geest.

Er zijn vaak discussies over volgorde en mogelijkheden als het gaat om dit soort thema’s. In Christus,
door Christus, bij Christus... Op welk moment, voor bekering, bij bekering, bij de doop, dopen in de
Heilige Geest. Wanneer heb je nu de Heilige Geest? Kan een christen nog last hebben van demonen
of bezeten zijn?... Ons advies: zet je niet vast in dogma, investeer in je relatie met God en de Heilige
Geest. Dan kan Hij jou op het moment dat je het nodig hebt zeggen wat je nodig hebt. Wat wel of
niet te doen voor die persoon of in die situatie. Het begint bij weten wie je bent. Je bent Gods kind
en je kunt een relatie opbouwen met jouw Vader. We zeggen vader, omdat Jezus Abba zegt. Papa.
Echter is God niet perse mannelijk of vrouwelijk. Het is weer een vorm om het voor ons mensen
behapbaar te maken. Vrouwen zijn ook geschapen naar zijn beeld. Dus God als een moeder ervaren
kan net zo goed. Jezus zegt bijvoorbeeld dat Hij Jeruzalem onder zijn vleugels had willen nemen,
zoals een hen haar kuikens. Wanneer je beschadigd bent door mannen/ een vader kan het voor je
relatie met God helpen om God ook eens als een moeder te zien. En uiteraard ook om te gaan
herstellen van je wonden en trauma. Daar heb je het meeste aan.



God.

Ervaar jij jezelf als Gods kind?




God.
HOOFDSTUK 9

Lees Hoofdstuk 9.

Waarom zou je Jezus volgen als we toch allemaal gered zijn?

Welke vragen had jij als kind over het leven en/of de dood?

Ken jij de liefdevolle relatie waarover gesproken wordt op pagina 118 en 119?

Het evangelie over eeuwig lijden maakt dat mensen zich hun leven lang richten op: ‘hoe kom ik niet
in de hel? Hoe zorg ik dat God de verbinding niet met mij verbreekt?’ Dit maakt dat je angstig
gehecht raakt of compleet afhaakt en gaat vermijden. Wat heb jij hiervan gezien in jouw leven of het
leven van mensen om je heen?

Dat leven en die liefdevolle relatie. Gaan mensen dan niet voor de kick, de dopamine, de oxytocine
aanmaak waardoor je een ‘fijne ervaring’ hebt? Wat is het verschil tussen een kick/sentiment en
echte liefde, staan in wie je bent en je roeping?




God.

Welke destructieve patronen/ gewoonten heb je waar je vanaf wilt?

Hoe heb jij liefde geleerd van je ouders, de kerk, mensen om je heen?

Hoe zou jij het evangelie nu uitleggen?




God.
HOOFDSTUK 10

Lees hoofdstuk 10.

Vrucht dragen, staan in je roeping

Wat is onze roeping als mensheid?

Heb jij van God een persoonlijke roeping/uitdaging gekregen? Voor nu of langere termijn?

Hoe draag jij nu vrucht?

Een van onze trouwteksten was: ‘Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de arbeiders.’
Psalm 127:1. In de loop van de jaren hebben we dit in de praktijk geleerd. Heel waardevol om God te
leren kennen en te zien wat Hij wel en niet van ons vraagt.

Hoe is jouw balans tussen zwoegen en zien waar en hoe de Heer het huis bouwt?

Hoe blijf je in Jezus? Johannes 15. Hoe werkt dat?




God.

Ben jij vervuld van de Heilige Geest? Zo ja: wat heeft dat veranderd? Zo nee, wat zou je willen, wat is
je verlangen en wat is je zorg?




God.
HOOFDSTUK 11

Lees het hoofdstuk.

‘De Weg'. Welke uitleg kende jij van deze beeldspraak?

Hoe is het voor jou nu je weet dat dit een beeldspraak is die gaat over het kennen van de Vader?

Hoe heb jij God leren kennen? Deel met elkaar je persoonlijke getuigenis. Filter ook met elkaar wat
God deed en hoe je het in je (nieuwe) hart hebt ervaren en wat achteraf gezien dogma was.

Waar zou je God nu in willen leren kennen?




YayGod./

JEZUS IS

Het Lam van God De Hogepriester
Het licht der wereld De koning

Het levend woord De weg

De goede herder De waarheid

Het levend water Het leven

Het levend brood De overwinnaar

De ware wijnstok De vredevorst

De Zoon van God Het begin en het einde
De Messias De bruidegom

Het evenbeeld van God

(Mocht je denken, waar is de Leeuw van Juda, dan verwijs ik je eerst door naar de studie over
Openbaring, daar leggen we uit waarom we denken dat Jezus het Lam is en niet de Leeuw).



God.
HOOFDSTUK 12

Lees hoofdstuk 12.

Kun jij (nu) zonder angst nadenken over het hiernamaals?

Wat heb je nodig, wat zou je willen delen/ doen, welke vragen staan er nu nog open voor jou?

Er zijn ook getuigenissen over het hiernamaals, mensen die een bijna dood ervaring hebben gehad of
een hemel ervaring. Nu zal het per getuigenis verschillen hoe betrouwbaar ze zijn. De getuigenissen
over een Liefde ervaren, een Liefde die mensen nog nooit hebben ervaren, wordt wel algemeen
gedeeld en ook erkent door artsen die deze mensen hebben gesproken. Ken jij hier getuigenissen
van?




God.
HOOFDSTUK 13

Lees Hoofdstuk 13.

Goed om te weten; Een woord studie:

Wat is de toorn van God? Meestal staat er in het Grieks het woord Orge of Thumou.

Het oordeel van God en zijn woede, hiervoor worden ook de woorden orge en thumou gebruikt.
Orge: Neiging, karakter, aanleg, gemoedsgesteldheid, stemming, hartstocht, begeerte --- drift, toorn,
woede (de laatste drie zijn pas na het ontstaan van het Nieuwe Testament opgenomen in de vertaal
opties)

Thumou: Vitaliteit, leven, wens, wil, verlangen, gedachte, overweging, gemoed, hart, gevoel, drift,
toorn, hartstocht, woede, moed, energie, geest, ziel, innerlijk

Het klopt niet dat deze woorden standaard worden vertaald met toorn en woede. Kijk eens wat ze
allemaal kunnen betekenen! Dit geldt voor het hele Nieuwe Testament. Als je leest toorn/woede
plaats dan bijv. het woord ‘karakter’ daarvoor in de plaats. Wat is het Karakter van God? Kijk dan
naar Jezus, het Lam. Wat is het karakter van Satan? Wat is het karakter van het beest, Nero? Dan
spreekt het vaak wel voor zich. In het boek Openbaring zie je ook de kosmische strijd tussen het
Karakter van God en het karakter van Satan.

Het maakt het geheel logischer.

Het Lam heeft geen toorn. Een pasgeboren lammetje is allesbehalve toorn. Jezus geeft zijn Leven.
Een actie die alle toorn opties van tafel veegt. Wat betekent dit? Kun je dit bevatten?

Maar hoe werkt dan het oordeel?

Denk eens aan een boemerang. Of de uitspraak wat je zaait zul je oogsten...wie een gat graaft voor
een ander... Ik denk dat dit redelijk klopt, dat het kwaad altijd te gronde gaat door zijn eigen kwaad.
Echter het kwaad trekt wel vaak veel onschuldige slachtoffers met zich mee de afgrond in.

Snap je nu dat Jezus zegt: ‘lk ben niet gekomen om te oordelen maar om te redden’?

Ga nu niet als een kip zonder kop mensen lopen redden, er zijn al genoeg mensen die andere mensen
lopen te redden terwijl ze de balk in hun eigen oog niet doorhebben. Zorg dat je geworteld raakt in
de liefde. Tegelijkertijd mag je wel al in actie komen hoor, want door te doen leer je. Laat je
discipelen. Bid om wijsheid, liefde en kracht. En reflecteer en leer.



God.
HOOFDSTUK 14

Lees hoofdstuk 14.

Wanneer we aan het leren en ontdekken zijn kunnen we wel eens van het ene naar het andere
uiterste schieten, van polarisering naar inclusievering of andersom. De kunst is om nuance te leren
aanbrengen vanuit relatie. Alle mensen zijn kinderen van God, ze zijn Zijn schepselen. Echter is er wel
een verschil tussen mensen. Cultuur, geslacht, actief leven met God of niet...er zijn verschillen.

Voor ons is het de uitdaging om in Liefde te kijken naar ieder mens, ook onze vijanden. Onze broers
en zussen te accepteren, en vanuit relatie elkaar helpen om te groeien in hoe God ons bedoeld heeft
en in onze roeping. En vanuit liefde elkaar helpen te stoppen met destructief gedrag.

Destructief gedrag kan bewust en onbewust aanwezig zijn. Wat is het verschil?

Wat is het verschil tussen leven vanuit de wet en leven vanuit liefde?

Hoe onderscheiden we het gebruik van de wet als het gaat om leven vanuit angst, of de wet
gebruiken als een hulpmiddel?

Wanneer we leven vanuit angst, en onze verlangens (naar zondige dingen) wordt uitgeblust,
betekent dit ook dat verlangen naar constructief gedrag wordt uitgeblust. Het is namelijk dezelfde
vaardigheid. Het zijn dezelfde hersenactiviteiten die zorgen voor verlangen, motivatie en actie. Als je
dat niet ontwikkelt of stuk maakt, maak je dus ook het vermogen om constructief te leven kapot. Het
werkt dus eigenlijk alleen maar de verkeerde kant op. Dit overlapt ook hoe verslavingen werken.

Heb jij last van angst en/of een verslaving?




God.

Wat helpt daarin wel en niet om ermee te stoppen?

Perfecte liefde drijft alle angst uit - 1 Joh. 4:18

Oke, heel mooi allemaal...maar hoe zit het nu met het oordeel? Kunnen mensen dan maar zomaar
vijandschap uitvoeren, onderdrukken, moorden, verkrachten, stelen, vernederen, pesten,
verwaarlozen...gaat iedereen dan vrij uit? Is er dan geen rechtspraak meer hier op aarde?

Hoe beschermen we mensen tegen mensen die destructief gedrag vertonen?

Welke vormen zouden het meest effectief zijn denk je als het gaat om onze burgerlijke rechtspraak?

Hoe denk je over kerkelijke tucht/rechtspraak?

Welke rol speelt bitterheid in jouw/iemands beeld van genade en oordeel?

Welke rol speelt vergeving in rechtspraak?




God.

Hoe werkt verantwoordelijkheid pakken als slachtoffer?

Hoe werkt verantwoordelijkheid pakken als dader?




God.
HOOFDSTUK 15 EN 16

Lees Hoofdstuk 15 en 16

Jezus verandert alles.

Hoe is het voor jou dat Jezus jou wil veranderen?

Hoe werkt het dan dat Hij mij accepteert zoals ik ben, maar ik dan wel moet veranderen?
Je krijgt een nieuw hart. Je krijgt een nieuwe Geest.

Daardoor verander je van binnenuit. Je hebt het nodig om de liefde te leren kennen. Wanneer je dat
leert kennen krijg je nieuwe focus, nieuwe patronen. Je oude destructieve gewonde patronen
stoppen en vervagen dan vanzelf. En de nieuwe constructieve liefdevolle patronen groeien en
groeien. Wat je aandacht geeft groeit.

Welk verander proces heb je al ondergaan?

Wie betrek je bij jouw veranderproces?

Hoe is het om je denken te vernieuwen?

En de wederkomst dan? Komt Jezus dan terug en wat zijn de tekenen?

Jezus is er. Zijn Geest is er. De afgelopen 2000 jaar zijn er wereldrijken gekomen en gegaan, maar Zijn
Liefde houdt eeuwig stand. Hoe het precies zit met wanneer de aarde compleet is vernieuwd en we
compleet hemel en aarde weer samen hebben zoals het in Eden was...dat weten we niet. Of dat
Jezus nog terugkomt, zoals veel mensen verwachten, die optie houden we open, het lijkt ons prima.
Voor nu kijken we naar onze ‘realm of influence’, en kunnen we er wel voor kiezen het Koninkrijk nu
uit te leven, mensen uit de hel te halen en te laten weten dat er verzoening is in en door Jezus. Dat er



God.

Leven is. En dan ontdekken wat er gaat gebeuren. De wereld heeft God en Zijn kinderen nodig. En ik

denk dat we er volledig op kunnen vertrouwen dat het goed komt qua wederkomst e.d.. We hoeven

daar niet op te focussen. Zorg dat je in Hem blijft en Hij in jou. Als je Zijn liefde kent wil je niet anders
meer. Dan gaat het vanzelf.

Het kan zijn dat je dit niet zomaar ervaart, door schade die je hebt geleden als kind of volwassene.
Zoek dan hulp. Want het kan echt, Liefde is echt. Niet soft, maar heel krachtig. Geen brute kracht,
maar vriendelijk.

God is Goed, voor alle mensen.



God.
AANTEKENINGEN




